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Iedereen die de mensen in Nepal met geld of raad en daad heeft gesteund: 
 

Hartelijk dank voor jullie bijdragen! 
 

 

 

In het afgelopen jaar hebben we gedaan wat we normaal ook doen, kinderen naar school helpen, als dat kan. 

Maar sinds de aardbevingen in april en mei stonden onze activiteiten natuurlijk vooral in het teken dáárvan. 

Met recht en reden, vinden wij, want zo lang ñwij hierò het nog zo veel beter hebben dan ñzij daarò en wij 

nog steeds menen ons te kunnen permitteren om ñonze manier van levenò gewoon te kunnen blijven 

voortzetten, is acute actie voor mensen in acute nood gewoon een vanzelfsprekende opdracht aan onszelf. 

Gelukkig is het met de 90 donaties voor de hulpactie gelukt om voor 50 gezinnen echt iets te kunnen doen. 

 

 

 

 

HET AFGELOPEN JAAR  

 

1. Aardbeving 
In april en mei hebben wij u zo goed mogelijk geïnformeerd over de situatie en over ons hulpplan. In de voorliggende 

nieuwsbrief praten we u bij over wat er sindsdien gebeurd is, de uiteindelijke opbrengst van onze inzamelingsactie, wat 

wij tot nu toe hebben gedaan en over onze verdere plannen om het beschikbare geld zo goed mogelijk te besteden. 

 

ü Nog lang geen ñbusiness as usualò. Integendeel. 

Na de grote schokken in april en mei zijn er nog maandenlang naschokken gevoeld, maar naarmate de tijd verstreek 

leek men daar meer en meer aan gewend te raken en het dagelijkse leven in Nepal leek zich te herstellen, tenminste 

in de stad. Bij oppervlakkige waarneming kon je aanvankelijk zelfs haast gaan denken dat het al vrij snel weer 

ñbusiness as usualò was. Nepal heeft er voor gezorgd, dat de meest in het oog springende puinhopen in Kathmandu 

en omstreken zijn opgeruimd, in de (vergeefse) hoop dat potentiële toeristen zich niet al bij voorbaat zouden laten 

afschrikken en Nepal zouden mijden, maar in de bergdorpen buiten de Kathmanduvallei is er van puin ruimen, 

wederopbouw en hulp aan de bevolking nog maar mondjesmaat sprake. En steeds meer nieuwe problemen dienen 

zich aan. Daarover straks meer. 

 

ü Pepijn Muller weer naar Nepal 

In september/oktober is Pepijn Muller opnieuw naar Nepal gereisd. Het was zijn bedoeling om te zien hoe de situatie 

is in de gebieden, die hij vorig jaar voor het eerst bezocht. Zijn aanbod om ook iets te doen voor Padme-Om leidde 

tot het plan om samen met Chhiring de school in Syabrubensi te bezoeken en alle gezinnen van de kinderen die we 

steunen bij hen thuis op te zoeken om poolshoogte te nemen. Pepijn heeft daar nagenoeg een full time invulling van 

zijn reis van gemaakt. 

Het was voor hem fysiek en emotioneel een zware tocht. Zijn relaas (in deze brief opgenomen) bevestigt het beeld 

en de berichten die we van Chhiring en anderen al eerder ontvingen. Hoewel we absoluut geen enkele reden hadden 

om aan die eerdere berichten te twijfelen is het voor ons toch goed en belangrijk om ze bevestigd te weten, zoals nu 
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door Pepijns verslag is gebeurd. Tegelijkertijd betekent het, dat het helaas niet óbij nader inzien wel meevaltó. Er is 

veel cultureel/religieus erfgoed verloren gegaan en door de schade aan de huizen zijn de mensen weer teruggeworpen 

op de uiterst primitieve omstandigheden van 20 tot 30 jaar geleden. Bedankt Pepijn, voor je initiatief, je inzet en je 

belangrijke hulp en informatie.  

 

   
  Bij Santi Maya, één van onze leerlingen thuis, voor het bouwsel,  en hier bij een ander gezin thuis  (foto: Chhiring) 

    waarin zij de winter moeten gaan doorbrengen. (foto: Pepijn)  

 

ü ñSpot Uit, Helpers Weg!!ò 

Precies wat wij al vreesden doet zich nu voor. Nu de fase van acute noodhulp voorbij is en de diverse buitenlandse 

hulporganisaties zijn vertrokken of hun focus hebben verlegd is de bevolking weer veelal op zichzelf aangewezen. 

De meesten hebben alles wat ze de laatste jaren hadden opgebouwd verloren. Zij zijn weer terug bij af, zonder huis, 

zonder werk en dus zonder inkomen. Hooguit hier of daar los werk of een schnabbel. Zonder hulp redden de meesten 

het niet om er weer bovenop te komen en dat ligt niet aan de mensen zelf, hun veerkracht is ongekend. Maar het is 

de eigen Nepalese overheid, die het ondanks de aanvankelijk hoopgevende toezeggingen en berichten, opnieuw 

vreselijk laat afweten, nu de internationale aandacht goeddeels weg is.  

 

ü Padme-Om hulpfonds.  

Onze oproep om een bedrag te doneren voor hulp bij de wederopbouw heeft velen aangezet tot daden. Mensen die 

direct en royaal doneerden en/of inzamelingsacties ondernamen op hun werk, hun school of in hun wijk  of de 

opbrengst doneerden van hun ñgouden huwelijksfeestò, of de verkoop van spulletjes of zelf gemaakte lekkernijen op 

rommelmarkten of braderieën. Onder hen waren bijna al onze ñvaste donateursò, maar nog meer mensen (56%), die 

wij nog niet kenden. Mensen uit Nederland en ook uit Duitsland, iemand voor wie Chhiring ooit gegidst heeft en 

zelfs uit Maleisië, iemand die al surfend op onze website terecht kwam, de moeite nam om te lezen en daarbij zo 

gecharmeerd raakte van de manier waarop wij werken, dat hij spontaan een maandelijkse donatie toezegde.  

De slot-opbrengst bedroeg ú 10.958,= waarvan 34% afkomstig van 48 nieuwe donateurs, althans mensen die niet 

eerder aan Padme-Om doneerden. Deze opbrengst hebben we aangevuld met de helft (ca. ú 2000,=) van het budget 

voor de kinderen van dr. Jos, met ú 2000,= uit de opbrengst van de actiedag van de Theresiaschool in Berlicum (zie 

verderop) en ú 10.000,= uit de algemene buffer van Padme-Om. Hiermee bedroeg het totale budget voor onze 

noodhulp/wederopbouwhulp dus nagenoeg ú 25 000,=. Natuurlijk bij lange na niet genoeg om alle ellende weg te 

nemen, maar een prachtig resultaat en voldoende voor wat Chhiring noemt ñbig helpò. De hoofdmoot daarvan zou 

bestaan uit steun aan de gezinnen van onze kinderen bij de herbouw of restauratie van hun woning. Dat zou volgens 

plan vóór de komende winter moeten gebeuren, maar dat is toch wat anders gelopen.  

 

ü Wat hebben we tot medio november gedaan?  

Chhiring heeft op zijn tochten in de afgelopen zes maanden voedselnoodhulp en medicinale hulp gegeven aan 

gezinnen, die wel de rescue-helicopters van de hulporganisaties zagen overvliegen, maar zelf buiten de boot vielen. 

Verder heeft hij in juni, toen de scholen provisorisch (in tenten) de onderwijsdraad weer probeerden op te pakken 

aan bijna alle kinderen een nieuw pakket boeken, schriften en pennen moeten verstrekken, omdat het vorige pakket 

(voor 6 maanden), dat vlak voor de aardbeving was uitgereikt, door de aardbeving verloren was gegaan.  

Voor het overige hebben wij volgens plan het speciale budget gereserveerd gehouden voor de wederopbouw. Het is 

van meet af aan de bedoeling geweest om een substantiële extra bouw- of herstelbijdrage te geven aan de ouders van 

de kinderen die wij ondersteunen en die nog steeds in tenten of shelters (bouwsels van golfplaten, hout en plastic of 

zeildoek) bivakkeren, omdat hun huis weg of zwaar beschadigd is. We willen dit doen in de vorm van een serie 

golfdakplaten, spijkers, schroeven, gereedschap of (ons meest recente plan) een complete toilet-unit, bestaande uit 

een toiletgebouwtje van hout en golfplaten, een toiletpot en een afvoerleiding naar een zinkput, die ze zelf moeten 
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graven. Voorwaarde is uiteraard, dat er daadwerkelijk sprake is van herbouw of restauratie. Dat is op dit moment 

nog niet of nauwelijks geval. Een van de knelpunten is, dat onze bijdrage op zichzelf bij lange na niet groot genoeg 

is voor de bouw van een huis. En de meeste mensen hebben geen geld, noch de mogelijkheid om geld te lenen, om 

hun huis te herbouwen. En van de mensen die dat op grond van een onderpand wèl zouden kunnen moet je je op zôn 

minst even afvragen of die onze steun wel nodig hebben. We moeten hoe dan ook nog afwachten of er op korte 

termijn gebouwd gaat worden. Maar er zijn meer redenen om onze bouwbijdragen niet op voorhand uit te delen.  

 

    
    Lichtpuntjes:  1) Pepijn bij de verstrekking van nieuwe leermiddelen              2) Gewoon een mooi tafereel, voor het moreel 

 

ü Tegenvallers, complicaties en problemen stapelen zich op. 

In Nepal gaan dingen vaak anders dan je zou willen en zelfs anders dan je voor mogelijk zou houden. Dat is een 

gegeven en was tot voor kort in zekere zin ook een charme van dit land. Zelden verlopen zaken zoals afgesproken. 

Op de een of andere manier kom je altijd voor verrassingen te staan. Soms leuke verrassingen, soms minder leuke. 

Vaak is er achteraf wel een aannemelijke oorzaak of reden voor aan te wijzen, soms is het onbegrijpelijk, maar altijd 

vergt het een flexibele geest en de nodige creativiteit om je plan aan te passen. Zo ook waar het ons plan voor de 

wederopbouwhulp betreft. 

- De moesson. De heropbouw van de huizen kon niet meteen na de aardbeving beginnen. Men wilde eerst de 

moesson afwachten (medio juni - medio september), omdat daarna pas duidelijk zou zijn op welke plek de 

bodem stabiel genoeg is om veilig te bouwen en te wonen, dat wil zeggen zonder het risico te lopen dat het 

nieuwe bouwsel al met de eerste de beste regenbui weer weg zou spoelen. Heel begrijpelijk. 

- Steun van de overheid. Toen de moesson eind september voorbij was bleek de Nepalese overheid haar 

toezeggingen voor financiële hulp voor de herbouw nog maar zeer gedeeltelijk te zijn nagekomen. Van het 

bedrag ad 50.000 Nepalese roepies (ongeveer ú 450,=) dat elk gezin van de Nepalese overheid zou krijgen is 

nog maar 7.000 rps voedselhulp en kort daarna nog 15.000 rps voor een tijdelijk onderkomen uitbetaald. 

Sindsdien is het al vele maanden verontrustend stil. Niemand durft er op te rekenen dat de rest nog komt. Dit 

betekent, dat de meeste Nepalezen nog niet met de wederopbouw van hun huizen hebben kunnen beginnen. 

- Toeristen blijven weg. Door de aardbevingen was het toeristenseizoen in het voorjaar uiteraard al verloren. 

Iedereen had zijn hoop gevestigd op de periode september ï november (de van oudsher beste periode voor een 

bezoek aan Nepal) maar van een grote toestroom van toeristen is in de verste verte geen sprake geweest. Wat 

dat betekent voor iedereen die voor hun schamele inkomsten is aangewezen op het toeristenseizoen kan ieder 

met wat inlevingsvermogen gemakkelijk zelf bedenken.  

- Nepalese economie is bijna tot stilstand gekomen. De samenleving is danig van slag aan het raken.  

Nepal is al vele, zeer vele jaren verwikkeld in een slepende politieke machtsstrijd over de herziening van de 

Grondwet. Daarbij spelen onder meer politieke, etnische, religieuze en demografische aspecten een rol. Om te 

voldoen aan ®®n van de eisen, die door ñde internationale gemeenschapò (?) werden gesteld om in aanmerking 

te komen voor de enorme financiële hulp vanuit die gemeenschap heeft de Nepalese regering deze zomer een 

nieuwe Grondwet geforceerd door het parlement gedrukt. Op India georiënteerde Nepalese groeperingen 

protesteren sindsdien met zeer gewelddadige betogingen en stakingen. De Indiase regering steunt die groepen 

en heeft eind september de grens met Nepal afgesloten voor goederenvervoer. Pure chantage, aangezien Nepal 

volledig afhankelijk is van de aanvoer van energie en grondstoffen vanuit India (een vrijwel onafgebroken 

stroom vrachtautoôs en tankwagens met olie, gas en goederen ging dagelijks naar Nepal) grijpt de sluiting van 
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de grens ogenblikkelijk in op de Nepalese economie. Nu die situatie al een paar maanden aanhoudt is de 

economie dan ook nagenoeg tot stilstand gekomen. Er is inmiddels een tekort aan vrijwel alles. Autobrandstof 

en butagas is niet meer te koop, er is nog weinig gemotoriseerd verkeer, nauwelijks openbaar vervoer en taxiôs, 

alleen rijke particulieren blijken nog aan benzine te kunnen komen. Pluspuntje is dat het legertje fiets-riksjaôs 

een nieuwe impuls krijgt en gouden tijden beleeft. De mensen moeten weer op houtvuurtjes hun eten gaan 

bereiden, wat voor de mensen in de stad nagenoeg onmogelijk is. Er is geen aanvoer van grondstoffen, dus ook 

de toch al beperkte industriële sector ligt nagenoeg plat. De productie van golfplaten bijvoorbeeld ligt al enige 

tijd noodgedwongen stil. Toiletpotten zijn nauwelijks leverbaar en zo verder. De oplossing voor dit conflict lijkt 

nog ver te zoeken. Ook een praktisch alternatief, dat een poosje terug nog vol verwachting werd gelanceerd,  

aanvoer vanuit China,  blijkt vooralsnog geen soelaas te bieden. 
 

                       
        Lichtpuntjes: 3) Gelukkig hebben de vrouwen en kinderen elkaar nog        en 4): Gouden tijden voor de riksjaôs 

 

- De prijzen schieten omhoog. De prijzen van energie, voedsel en allerlei goederen en materialen (als die 

überhaupt nog te krijgen zijn), rijzen de pan uit. En ondertussen daalt de valutakoers van de euro ten opzichte 

van de Nepalese rupee, die aan de koers van de US-dollar is gekoppeld. Daar hebben de Nepalezen niet veel last 

van, maar het speelt ons wel parten. Wij krijgen nog 112 rupees voor 1 euro i.p.v. 128 rupees begin dit jaar. 

- Het Dashainfestival en het Deepawalifestival (Feest van het Licht). In Nepal worden in oktober en november 

vlak na elkaar twee van de belangrijkste religieuze festivals  zowel door Hindoes als Boeddhisten gezamenlijk 

gevierd. Rond deze periode (10 resp. 5 dagen) maakt een soort nationale gekte zich van de mensen meester. 

Nepalezen uit de hele wereld komen traditiegetrouw naar Nepal om deze festivals in de huiselijke kring te vieren 

en de tika (rode stip op voorhoofd) van hun ouders of oudere broer of zus te krijgen, elkaar cadeautjes te geven 

etc., ook al wonen die nog zo ver in een afgelegen bergdorp, wat vaak het geval is. Dat geldt als een absolute 

plicht jegens de ouders, broers en zusters. De suggestie of zelfs de gedachte om het maar een keer over te slaan 

wordt als ondenkbaar weggewuifd of wordt totaal niet begrepen. In hoeverre deze volksverhuizingen dit jaar, 

zonder openbaar vervoer hebben plaats gevonden weet ik niet precies en de viering zal ook wel minder uitbundig 

zijn geweest dan gewoonlijk, maar feit is dat het openbare leven in Nepal vanwege deze festivals onlangs 

wekenlang vrijwel stil heeft gelegen.  

- Het komt allemaal misschien wat bizar over, al dat feest vieren terwijl de situatie in Nepal zo zorgelijk is, maar 

je kunt je ook afvragen wat het nog uitmaakt als alles toch al plat ligt. En wie zou de Nepalezen onder die 

omstandigheden een voor hen zo belangrijk festival willen onthouden? Maar het schiet natuurlijk niet echt op, 

als het om de wederopbouw gaat. 
 

 

Een forse uitdaging. Het komt al met al neer op een aaneenschakeling van onverwachte gebeurtenissen, feiten en 

ontwikkelingen met rampzalige gevolgen voor grote groepen van de Nepalese bevolking en die funest zijn voor het 

hele land. De religieuze festivals voegen daar misschien niet veel aan toe maar ze doen er ook niets aan af. 

Vredelievend en gewend zich te schikken in hun lot, proberen de meeste gewone Nepalezen er in te berusten, 

roepen veelbetekenend ñWhat to do?ò, maken er het beste van en laten het daarbij. 

Hoewel ik zelf van nature de neiging voel om anders te reageren bewonder ik hun instelling en opstelling. Om ons 

eigen moreel op peil te houden en niet telkens te verzanden in kommer-en-kwel-verhalen zal ik de situatie nu  

ñeen forse uitdagingò noemen, maar ik reken daarbij wel op jullie gevoel voor understatement. 
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Relaas van Pepijn. 

 

 

Na de verschrikkelijke berichten eind april, voelde ik de machteloosheid en de noodzaak om iets te doen. Met 

Liesbeth, mijn vrouw, het idee besproken om daar zelf naar toe te gaan om met eigen ogen te gaan zien hoe het 

land en de mensen er aan toe zijn. Vervolgens met Jan en Loes besproken wat ik voor Padme- Om zou kunnen 

doen. En zo stond ik 13 september, zes maanden na de aardbeving vol goede moed op Schiphol, met het plan alle 

Padme-Om-gezinnen in de dorpen te bezoeken om hun hulpvraag te inventariseren en zonodig ook direct zelf wat 

te doen. Ook zou ik proberen de school in Syabrubensi te bezoeken. 

 

Ik kwam in Kathmandu aan en was erg benieuwd wat ik aan zou treffen. Volgens de berichten die ik had vernomen, 

was de nood nog hoog. Echter rijdend door de straten in de richting van het centrum, zag ik dat de stad haar leven 

weer had opgepakt. Het vertrouwde geluid van het drukke verkeer en mensen in groten getale op straat en aan het 

werk. De eerste indruk was eigenlijk boven verwachting. Eén dag samen met Chhirring in de stad rondgelopen, 

natuurlijk waren er huizen ingestort en stond het Radna-park nog vol shelters en waren de tempels op Durbar 

Square zwaar beschadigd, maar de mensen hadden wel weer hun leven opgepakt. 

 

Het stemde mij voorzichtig positief maar dat beeld veranderde snel, toen ik een dag later met Chhiring de bergen 

in trok richting Rasuwa-district, met o.a. Syabrubensi, Haku en Langtang. Enkele uren buiten de Kathmandu zag ik 

veel beschadigde huizen en steeds meer tenten, gebouwd van noodzeilen. Onze bestemming was Syabrubensi om 

van daaruit de verschillende dorpen te bezoeken. Onze eerste stop was in Dhunche, langs de weg waren vele 

shelters gebouwd (een combinatie van golfplaat en de zeilen gekregen van hulporganisaties) 

Een aantal gezinnen van Padme Om woonden hier. Zij waren gevlucht uit Haku, dat aan de andere kant van de 

rivier ligt. Daar zijn verschillende dorpen totaal verwoest. Niet altijd alleen door de aardbeving maar ook door de 

lawines en aardverschuivingen daarna.  

Vanuit Dhunche via een aantal dorpen naar Syabru getrokken, daar waren sommigen voorzichtig met de 

wederopbouw van een aantal huizen begonnen. Vele bewoners heb ik tijdens mijn reis gesproken. De angst zat er 

nog diep in, angst omdat de verwachting leeft, dat er nog meer aardbevingen zullen volgen.  

 

De omstandigheden waren pittig en een stuk minder aangenaam, dan op mijn vorige tocht. Hoger in de bergen 

regende het nog steeds terwijl de moesson al afgelopen had moeten zijn. Het was vochtig en koud en er was veel 

ongedierte. Slangen, vlooien, muggen en bloedzuigers om maar wat te noemen. Ik was er, net als de mensen daar, 

wat gelaten onder, what to do? Voor mij was het maar voor een paar weken, dus kiezen op mekaar en even 

doorbijten maar. 

 

         
  vochtig en koud é. é  é.... maar het blijft ook mooi en sfeervol 

 

Om een beter beeld te krijgen liepen we net als mijn trip van vorig jaar, een stuk van de Tamang heritage trail en 

daarna tot de Tibetaanse grens, de weg was hier afgesloten door een enorme landverschuiving. 

Steeds was ik de enige buitenlander in het gebied. Pas toen ik na twee weken bergen terugkeerde in Syabru kwam 

ik de eerste toeristen tegen. Langtang was nog steeds onbereikbaar, daar waren dan ook de meeste slachtoffers 
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gevallen. De overheid probeerde een stuk vrij te geven maar er waren eigenlijk geen mogelijkheden om te 

overnachten dan wel iets te eten of te drinken. 

Terug in Syabrubensi heb ik met het nieuwe schoolhoofd gesproken. Dat gesprek vond plaats in de noodlokalen die 

door de dorpsbewoners zijn opgericht. De oude school was weliswaar niet heel zwaar beschadigd, maar lag schuin 

onder een grote aardverschuiving. De noodlokalen bestonden uit hutten opgebouwd met golfplaat. Geen ramen, 

geen elektriciteit, geen stromend water, maar wèl 450 kinderen om les te geven! Hier was hulp nodig en de 

overheid liet verstek gaan. Vele beloften maar geen concrete actie. Het computerlokaal met veel pijn en moeite 

opgebouwd, had nog twee van de twintig computers over.  

Vele families gesproken en voor een aantal was er geen werk. Zij zijn gevlucht en zaten in andere dorpen te 

wachten op hulp en beter weer. Het ontbrak hun echter aan eigen middelen om te starten met wederopbouw. De 

internationale hulporganisaties hadden in de eerste maanden voor noodhulp gezorgd maar zijn na 3 maanden uit 

de meeste locaties vertrokken en de Nepalese lokale overheid was niet bij machte om het stokje over te nemen. 

Bewoners zagen de grote jeeps van de UNHCR en Save the children voorbij rijden maar concreet gebeurde er 

weinig. De hulpverleners die ik heb gesproken, waren vooral bezig met voorlichtingszaken. 

 

Terug in Kathmandu begon het beeld zich te vormen dat in de bergen op een aantal plaatsen de nood al hoog was 

en dat het daar alleen maar moeilijker zou worden. De politieke spanning met India liep steeds hoger op en India 

sloot de grens met Nepal. Daardoor kon Nepal de broodnodige zaken als brandstof en voedsel niet meer binnen 

krijgen. De prijzen stegen en toen ik op mijn laatste dag een taxi naar het vliegveld nam, was ik al drie keer zoveel 

kwijt als toen ik hier aankwam.  

 

Juist in deze tijd hebben ze hier onze hulp hard nodig. Hulp door middel van kleinschalige projecten waar Padme- 

Om ook goed in is. In Nederland heb ik een aantal gesprekken met Jan en Loes en komen we tot een aantal ideeën 

die de families van Padme Om kunnen helpen. Dagelijks denk ik nog terug aan deze reis. Bepaald geen 

vakantiereis, maar ik ben dankbaar voor deze ervaring.  

 

Pepijn 

 

 

 

 

   
      ôs-Winters is het in de leslokalen al flink koud. Komende          De meeste mensen moeten de komende winter  

          winter worden de lessen in onverwarmde                  nog zien door te komen in krakkemikkige  

                               tochtige tenten gegeven.     bouwsels of tenten.    

 

 

WHAT TO DO?     DIT gaan we doen (wanneer u deze brief krijgt, hebben we het al gedaan): 

Herbouw of restauratie van huizen blijft wat ons betreft als belangrijke doelstelling overeind. Maar nood breekt wet. Nu 

het met de dag duidelijker wordt, dat vrijwel niemand op korte termijn aan herbouw toekomt en het dus ook steeds 

duidelijker wordt, dat de meeste gezinnen de reeds invallende winter in hun provisorische tenten, hutjes of shelters zullen 

moeten zien door te komen, is het toch echt nodig om opnieuw noodhulp te verlenen. De hulptroepen van de NGOôs, die 

kort na de aardbeving de noodhulp leverden zijn echter allang vertrokken. Daarom hebben wij ons plan aangepast. Op 

dit moment is het uitvoeringsplan als volgt.  

ü Wie kans ziet om nog vóór de winter zijn huis te herbouwen of te restaureren kan in principe rekenen op onze 

bouwbijdrage in de vorm van golfdakplaten etc. en/of een toilet-unit. Eén of twee uitzonderingen daar gelaten zal 

dat niemand gaan lukken. 

ü Voor de kinderen uit 21 gezinnen zorgen we voor een set warme kleding (broek, jack, shirt). Voor alle kinderen uit 

die gezinnen wel te verstaan, 66 kinderen in het totaal. Verder warme dekens, extra voedsel voor de wintermaanden 

mailto:padme@omnio.nl
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